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“Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw
gelovigen. Ontsteek in hen het vuur van Uw Liefde.
Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En
Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.”

Dit gebed tot de Heilige Geest wordt door vele
gelovigen regelmatig gebeden. Het is weliswaar
voorlopig nog geen Pinksteren, maar in onze sequentie
van de Sacramenten was voor het thema van deze
editie van de Sitio het Vormsel aan de beurt. Dit
nummer zal vooral gaan over de Heilige Geest. En wij
hebben ons laten inspireren door de H. Geest: we
hebben het aanschijn van de Sitio vernieuwd! Na ruim
tien jaar de Sitio in zijn bekende vorm, zijn we nu
overgestapt naar een nieuwe look.

Naast vele vertrouwde rubrieken zijn ook enkele
nieuwe bijgekomen, met als meest noemenswaardige
de artikelen van de English community! We zijn één
parochie, en die eenheid willen we benadrukken door
samen in hetzelfde parochieblad te schrijven. We
hopen deze samenwerking in de toekomst nog verder
uit te bouwen.

Hopelijk is deze Sitio, met behulp van de Heilige
Geest, op een nieuwe manier voor u een bron van
inspiratie, verbinding en verdieping. 

Ik wens u een gezegende voorbereiding naar 
Pasen.

Lidwine Pouw-Buirma
Hoofdredacteur

 

Inhoud Hoofdredactie
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Woord van de Pastoor
Uitgezonden als getuigen
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Dierbare parochianen, 
Met vreugde richt ik mij tot u in deze editie van ons
parochieblad, waarin we het vormsel centraal stellen. Het
sacrament van het vormsel is een bijzondere genade,
waarin de Heilige Geest ons sterkt en roept tot een
volwassen geloof. Dit vormt de kern van onze roeping als
christenen: niet alleen ontvangen wij de gave van de
Geest, maar wij worden ook uitgezonden om als levende
leden van de Kerk te getuigen van Christus in ons
dagelijks leven. 

De onmisbare rol van alle christenen 
Het Tweede Vaticaanse Concilie benadrukte in het decreet
Apostolicam actuositatem de actieve rol van alle
gelovigen in het leven van de Kerk. In nummer 2 lezen we:
"De leken zijn in het bijzonder geroepen om de Kerk
aanwezig en werkzaam te maken op die plaatsen en
onder die omstandigheden waar zij slechts door hen het
zout der aarde kan worden." Dit betekent dat de Kerk niet
slechts rust op priesters en diakens, maar dat iedere
gevormde christen een eigen, onmisbare taak heeft in het
Lichaam van Christus. 

In onze parochie zien we gelukkig al hoe velen zich
inzetten. Toch worden we uitgenodigd om steeds verder
te groeien in deze roeping. Het vormsel is niet alleen een
eenmalig sacrament, maar een opdracht om ons geloof in
daden om te zetten. Dit vraagt om een open hart en een
eerlijke houding ten opzichte van God en onszelf. Zoals
Mgr. Liesen tijdens de Missionaire Parochie Conferentie in
Veenendaal zei: "Er gebeurt iets als mensen Jezus oprecht
ontmoeten. Hoe kun je Jezus oprecht ontmoeten? Als je je
niet anders voordoet dan je werkelijk bent, kun je Jezus
werkelijk ontmoeten. Dat betekent erkennen wat we zijn:
schapen zonder herder. Daar lopen we niet graag mee te
koop. En daarom is veran-
deren zo moeilijk. Want er 
kan pas echt iets veranderen 
als je je laat kennen zoals 
je bent. Als je je laat grijpen 
door zijn liefde. Dan komt 
het bij elkaar: dan merk je 
dat je leerling wordt." 

Een missionaire impuls: de conferentie in Veenendaal 
Met deze vraag in ons hart hebben wij onlangs
deelgenomen aan de Missionaire Parochie Conferentie in
Veenendaal. Samen met Pater Johannes-Elias en twaalf
van onze parochianen hebben we ons laten inspireren door
hoe andere parochies groeien in missionair bewustzijn. Het
was een krachtige ervaring om te zien hoe het vuur van de
Heilige Geest overal in Nederland mensen in beweging
brengt om het evangelie uit te dragen. 

Tijdens de conferentie benadrukte Johannes Hartl een
essentiële waarheid: "The main thing is to keep the main
thing the main thing." Wat is de kern van ons geloof, wat is
de essentie van wat wij als Kerk te bieden hebben? Hartl
gebruikte de vergelijking van een restaurant: men komt niet
voor de muziek of de bloemen, maar voor het eten. Voor
ons als christenen is dat "eten" de ontmoeting met God
zelf. Hij zei: "Ieder mens stelt zichzelf van binnen deze
vraag: 'Wie is God?' God is prachtig; Hij is schoonheid. En
God is gelukkig; Hij is vreugde. Vreugde en schoonheid
hebben iets gemeen: ze willen allebei gedeeld worden." 

Dit onderstreept onze missie als parochie: wij zijn geroepen
om datgene wat ons het meest dierbaar is - Gods liefde en
vreugde - niet voor onszelf te houden, maar uit te dragen
naar de wereld. Wanneer wij gevormd worden, ontvangen
wij de kracht van de Heilige Geest om juist dit te doen: de
schoonheid en vreugde van God delen met anderen, niet
door grootse daden, maar door een authentiek
geloofsleven waarin wij getuigen van Christus in ons
dagelijks bestaan. 

Een uitnodiging 
Ik wil u allen uitnodigen om na te denken over uw eigen
roeping binnen onze parochie. Hoe kunnen wij samen
bouwen aan een levende, missionaire gemeenschap waarin
Christus zichtbaar wordt? Hoe kunnen wij ons laten raken
door zijn liefde, zodat wij met vreugde en openheid onze
missie als christenen kunnen vervullen? De Heilige Geest is
ons gegeven, niet om voor onszelf te houden, maar om te
delen met de wereld. Laten we bidden dat onze parochie
steeds meer een plaats mag worden waar Gods liefde
wordt ervaren en doorgegeven. En laten we elkaar daarin
steunen, zoals de eerste christengemeenschappen dat
deden, vervuld van de Geest en vol van geloof. 
Met groet en zegen, 
uw pater Kornelius-Maria 
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Transformatie
 Wat betekent het als we lezen en geloven dat
God met zijn Geest als een wind over de aarde
gaat? "Je hoort het geluid ervan, maar je weet niet
waar het vandaan komt en waar het naartoe
gaat!" (Johannes 3:8) Wat bedoelt de schrijver als
hij schrijft dat God als de wind over ons heen
waait, als Hij zijn adem (levensgeest) in ons
blaast, als God ons lucht en adem geeft?

Op veel plaatsen in het Oude Testament lezen we
dat de "Geest van God over iemand komt". De
Geest van God daalt bijvoorbeeld op Saul neer
nadat hij door Samuël tot vorst over zijn erfdeel is
gezalfd. En Saul verandert in een ander persoon
door deze overschaduwing door de Geest van God
(1 Samuël 10: 1-6). God wil dus niet alleen
Samuël veranderen, maar ons allemaal, als we
ervoor openstaan. Met andere woorden, dit gaat
over bekering, innerlijke transformatie, je tot God
wenden, openstaan voor Gods wil en Zijn werk
door ons heen: de mens moet op God gaan lijken,
vooral in zijn handelen.

En de Geest van God
kwam over ons

Een Bijbels onderzoek over ‘Ruach’

Nieuw leven
 Hoewel de wind op sommige plaatsen
verwoesting en dood brengt, zien we op twee
plaatsen dat de wind van God staat voor leven of
nieuw leven dat God aan mensen geeft:
 Na de zondvloed, die de hele aarde overspoelde,
liet God een wind over de aarde gaan. Als gevolg
daarvan zakte het water zodat Noach en zijn gezin
en de dieren, die als enigen met hem in de ark
gered waren, veilig op het droge konden lopen en
zo het nieuwe leven op aarde konden beginnen
dat God hun had gegeven (vgl. Genesis 8:1). Later,
toen het volk Israël 40 jaar lang door de Heer door
de woestijn werd geleid, stak hij "op bevel van
Jahwe een wind op uit de richting van de zee
[letterlijk: een wind uitgaande van Jahwe]. De
wind voerde kwartels mee en liet ze neervallen
over het kamp." (Numeri 11: 31) Op die manier gaf
de Heer aan zijn volk hemels voedsel (het manna
en de kwartels), opdat zij konden (over-)leven.

P. Johannes-Elias
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Vanaf het begin, aan het begin van de wereld, toen God de hemel en de aarde schiep, en met de
eerste woorden die we in de Bijbel lezen (Genesis 1: 1-2), komen we voor het eerst in aanraking
met een prachtig beeld: het staat voor de grootsheid, voor het onbegrijpelijke en toch krachtige,
alles doordringende, levengevende werk van God: "De aarde was woest en leeg; duisternis lag
over de diepte, en "RUACH" (de Geest) van God zweefde over de wateren."
In het Oude Testament komt deze Hebreeuwse term "Ruach" in totaal 349 keer voor en in 14
verschillende betekenissen: We willen ons hier in het bijzonder bezighouden met de
betekenissen: Geest (209 keer), wind (86 keer), adem (37 keer), snuiven (4x), en lucht (3x).



De uitdrukking "adem" geeft aan dat alléén God de
Heer is over leven en dood: Hij heeft de macht om de
adem (levensadem) te nemen, om deze aan de mens
te onttrekken. En hij heeft de macht om nieuw leven
te geven: "Dit zegt Jahwe de Heer tot deze [dode]
beenderen: Ik ga de levensgeest in u brengen, en ge
komt weer tot leven." (Ezechiël 37:5) Dit beeld van de
dode beenderen die weer tot leven komen is
natuurlijk al een levendige voorafbeelding van de
opstanding, van dit volkomen nieuwe en eeuwige
leven, met lichaam en ziel, dat wordt aangeboden
aan ieder die in Jezus Christus gelooft: „Ik ben de
verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof in
Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?”
(Johannes 11: 25-26) 

Nieuwe Testament
Nadat het Oude Testament voornamelijk in het
Hebreeuws was geschreven, werden de geschriften
van het Nieuwe Testament in het Grieks opgetekend.
Een interessant feit is dat alle verwijzingen naar de
"geest" in het Nieuwe Testament - als de
belangrijkste betekenis van het Hebreeuwse "ruach"
- in het Grieks bijna uitsluitend worden weergegeven
als "pneuma". In totaal zijn er 377 vermeldingen in
341 verschillende Bijbelverzen.

Een van de mooiste passages waarin duidelijk wordt
hoezeer ook het menselijk lichaam in dit nieuwe leven
van God zal delen, is te vinden bij Paulus, waar
duidelijk wordt dat het nieuwe lichaam van de mens,
dat tot het eeuwige leven is opgewekt, aan het einde
der tijden doortrokken zal zijn van de Geest van God:
"Een natuurlijk (grieks: psychikos) lichaam wordt
gezaaid, een geestelijk (grieks: pneumatikos) lichaam
verrijst (...)

 In deze zin staat er geschreven: De eerste mens,
Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam
werd een levendmakende Geest." (1 Korintiërs 15:44)

Wind
In het Pinkstergebeuren is de wind, de adem van
God, opnieuw aanwezig, waardoor de apostelen
vervuld worden met de Heilige Geest. De Griekse
woorden hier zijn "echos" (gedruis) en "pnoe" (wind):
"Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er
een hevige wind opstak en heel het huis waar zij
gezeten waren, was er vol van. (...) Zij werden allen
vervuld van de heilige Geest." (Handelingen 2: 2-4)

De geest geven
We willen onze overdenkingen over de "Ruach" van
God afsluiten met een passage die op
indrukwekkende wijze illustreert hoe de dood van
Jezus ons leven geeft, hoe de laatste levensadem van
Jezus ons zijn geest en zijn leven communiceert:
"Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij:
"Het is volbracht.". Daarop boog Hij het hoofd en gaf
de geest." (Johannes 19:30). Letterlijk staat hier: Jezus
overhandigde, gaf (Grieks: paradidomi) de Geest. Wat
een indrukwekkend beeld om je voor te stellen,
inderdaad om in geloof te zien en tegelijkertijd te
ontvangen: Christus, die stervend aan het kruis zijn
leven geeft, blaast zijn leven over de wereld en in de
wereld, hij blaast zijn geest over ons en vervult
degenen die dit geschenk willen ontvangen met
eeuwig leven! Hoe levensveranderend kan deze kijk
op de Gekruisigde zijn: Ik zie niet langer alleen de
gekruisigde Jezus dood aan het kruis hangen, maar ik
ontvang als het ware zijn laatste wil voor mij, zijn
testament: hij blaast zijn Heilige Geest over mij uit,
zodat ik door hem en met hem en naar hem toe, al
hier op aarde en dan in zijn heerlijkheid tot in
eeuwigheid kan leven!
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Instelling van het sacrament van het
Vormsel
Dit is het tweede sacrament. Het vindt zijn
grondslag in de belofte van Jezus: 
“Het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik
niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu
Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden” (Joh 16,7). 
Door deze belofte heeft Jezus het sacrament
ingesteld toen de Heilige Geest met Pinksteren
neerdaalde. De Apostelen hebben die belofte
in praktijk gebracht, zoals we lezen in de
Handelingen van de Apostelen: 
”Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat
Samaria het woord Gods had aangenomen,
vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen
af, die na hun aankomst een gebed over hen
uitspraken, opdat zij de heilige Geest zouden
ontvangen. Deze was namelijk nog over
niemand van hen neergedaald; ze waren alleen
gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zij
legden hun dus de handen op en ze ontvingen
de heilige Geest” (Hand 8,14-17).  

Het Sacrament van het Vormsel

Merkteken
Het vormsel kan alleen aan een gedoopte worden
toegediend, het is een voltooiing van de
doopgenade, de Pinksteruitstorting van de
Heilige Geest die, evenals het doopsel, een
eeuwigdurend merkteken nalaat, “de kracht om in
het openbaar het geloof in Christus te belijden,
als het ware krachtens een ambt (ex officio)”
(Thomas Aquinas S. Th. III, q 72, a.5). Het is dus
een aanstelling tot getuige van Christus,
eenmalig en voor eeuwig. 

Wat brengt het voort?
De oude catechismus leerde als de belangrijkste
drie voortbrengselen van het sacrament: 

Het eeuwigdurend merkteken en
vermeerdering van heiligmakende genade

1.

De Heilige Geest die ons met zijn zeven gaven
zalft en 

2.

De genade van bijstand om in ons leven
standvastig voor Christus te getuigen. 

3.

De Catechismus van de Katholieke kerk voegt
daaraan toe dat het ons dieper doet wortelen in
het goddelijke kindschap, ons hechter met
Christus verenigt en onze band met de Kerk
versterkt (CKK 1305). 

  

J.A. Raymakers

Het sacrament van het Vormsel is voor velen een sacrament waarvan we
eigenlijk niet precies weten wat het inhoudt, hoe bekend het ook is. Geen
zorgen, dit blijkt al eeuwen een onderwerp van onderzoek te zijn bij grote
theologen zoals Thomas van Aquino. In dit artikel staat kort beschreven over
wat o.a. de Bijbel en de Catechismus zeggen over het sacrament.
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Etymologie
Het woord “vormsel”, (in ons omringende talen
confirmation) ontleent zijn naam aan de oude
betekenis van het adjectief “vroom” dat
oorspronkelijk ”sterk” betekent. Het sterkt ons
door de steun en nabijheid van de Heilige
Geest in ons christelijke leven in de wereld.
Het betekent ook zegel, bevestiging, voltooiing,
geestelijke volwassenwording in het geloof.
“God zelf is het die ons samen met u in Christus
bevestigt en die ons heeft gezalfd. Hij is het die
op ons zijn zegel heeft gedrukt en ons de Geest
als onderpand heeft gegeven” (2 Kor 1,21-22).

Bediening
Het H. Vormsel wordt, in navolging van de
situatie in het begin van de Kerk, toegediend
door de Bisschop. Deze kan de macht daartoe
om ernstige reden delegeren. In een situatie van
levensgevaar kan iedere priester het sacrament
toedienen (CKK 1312-1314). 

Materie
De materie van het sacrament bestaat uit de
zalving door de bedienaar van de vormeling op
het voorhoofd met het heilig chrisma, dat
tijdens de zogenaamde chrisma-mis op de
vooravond van Witte Donderdag door de
bisschop is gewijd. De vorm bestaat uit de
woorden die door de bedienaar in de Romeinse
ritus worden uitgesproken: “Ontvang het zegel
van de Heilige Geest, de gave Gods”. 

Initiatiesacrament
Wanneer het vormsel gescheiden van het
doopsel wordt toegediend dan wordt de band
met het doopsel ook uitgedrukt door de
hernieuwing van de doopbeloften. Bij
volwassen bekeerlingen tot het katholicisme
zullen de drie zogenaamde initiatie-
sacramenten in een plechtige H. Mis worden
toegediend: Doopsel, Vormsel en Eucharistie. 
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Vanuit het bestuur
Carmela Tilma
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Beste medeparochianen, 

Dankbaar zijn we als bestuur dat sinds Kerstmis
de luidklokken van de kerk weer luiden! We
ervaren allen de blijdschap die de klokken ons
geven bij het naderen van de Kerk. Hij roept ons
om samen te komen en de Eucharistie te vieren.
We hopen dat hiermee een goede stap gezet is
richting de restauratie van het carillon waarmee
we de kerk, de buurt en stad van nog meer mooie
klanken mogen voorzien. We vragen hiervoor uw
gebed. 

Nu is het nieuwe jaar aangebroken en vieren we
het Jubeljaar, het jaar van de Hoop. Een jaar
waarin ik hoop dat u op uw eigen manier een
pelgrimstocht kunt beleven. Er zijn enkele
parochianen die naar Rome gaan, maar het
jubeljaar kan ook geheel op uw eigen manier
gevierd worden. U kunt een bedevaart uitkiezen
dichtbij huis – of wat verder weg. Maar ook
wandelen in de natuur, wat vaker de eucharistie
vieren en sacramenten ontvangen kunnen u
dichterbij Jezus brengen en meer van Zijn vreugde
doen ervaren. 

Zoals ik de vorige Sitio al schreef zijn we dankbaar
voor de mensen die in hun zoektocht naar Jezus
onze parochie weten te vinden. Meerdere gezinnen
en jongeren mogen we welkom heten. De pastoor
heeft ons op de parochievergadering uitgenodigd
om deze mensen tijdens hun catechumenaat te
helpen op weg naar Jezus. Wilt u hier ook aan
bijdragen? Spreek de pastoor gerust eens aan.
Vanuit het bestuur wil ik alle nieuwe parochianen
uitnodigen om zich te laten registreren als
parochiaan. Wellicht ben u hier al langer, voelt u
zich niet meer nieuw maar bent u er gewoonweg
nog niet aan toe te komen om u te laten
registreren. Als u zich laat registreren bent u nog
meer verbonden met de parochie. Hoe groter de
parochie, hoe meer verbondenheid we voelen met
elkaar. Stuur hiervoor een e-mail naar
info@gerardusmajella.nl

We hebben met elkaar een verantwoordelijkheid
te dragen om dit gebouw en alles wat er nodig is
om met elkaar parochie te kunnen zijn te
verzorgen. Dit bedraagt ons immateriële werk
waar we ieder dankbaar voor zijn, en daarnaast
draagt de parochie ook een financiële last. Alle
ingeschreven parochianen hebben in januari een
Kerkbalans brief ontvangen; de jaarlijkse oproep
om opnieuw een financiële bijdrage te geven aan
de parochie. Afgelopen jaar hebben we met elkaar
de kerkbalansbijdrage overtroffen waarvoor grote
dank! Ook voor 2025 doe ik ook via deze weg
opnieuw een oproep voor uw bijdrage aan de
Kerkbalans. 

Tot slot wil ik u een gezegende vastentijd wensen.
Een tijd van inkeer en boete, van verlangen en
hoop naar de komst van Jezus. We danken u voor
uw gebed voor het bestuur en de broeders. Samen
met u werken we verder om geraakt door Jezus
Christus een familie van Leerlingen te zijn. 

mailto:info@gerardusmajella.nl


Parochie in beeld
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John T.

Op 12 januari 2025 is John T, van het
Straatnieuws St. Maarten, gedoopt. Iedereen die
de kerk binnenkomt op zondagochtend voor de H.
Mis van 10 uur hoeft niet zelf de deur te openen,
want dat doet John. Wij vroegen hem hoe zijn
gang naar onze parochie begonnen is. 

‘Het is begonnen met het straatnieuws. Eerst stond
ik in de binnenstad bij een kerk, waar nu een
museum is. Maar via Bea Verschaeren, die nu
overleden is, en die bij mij om de hoek woonde en
ook wel bij mij op bezoek kwam, heb ik deze kerk
leren kennen, de Gerardus Majella. Zij heeft toen
aan de broeders toestemming gevraagd of ik hier
mocht staan met mijn krantje’.  

Hoe lang is dat nu geleden?
‘Tussen de 6 en 8 jaar’. 

Eerst stond je alleen buiten? 
‘Ja, eerst alleen buiten, en toen in het halletje,
samen met iemand van de ontvangst. Die deelt de
katerntjes uit, groet iedereen en ik houd de deur
open en wens iedereen een fijne viering’. 

Wie zit er naast mij
in de bank?

En als de H. Mis dan begon, begon jij mee naar
binnen te gaan?
‘Ja, die stap was maar klein. Kleine moeite om te laten
zien dat ik ook interesse ‘andersom’ heb, in wat
daarbinnen gebeurde’. 

En hoe vond je dat, wat daarbinnen gebeurde?
‘In het begin wel een beetje eng. Je weet niet, of maar
half wat het is. Ik accepteerde het maar gewoon en het
begon steeds normaler voor me te worden. En dit jaar
werd ik aangesproken door een jonge jongen, die ook
dient, en die vroeg me: ‘John, waarom laat je je niet
dopen? Waarom die laatste stap niet?’ En dat heeft me
aan het denken gezet’. 

En ben je toen naar de broeders gestapt met de vraag
om gedoopt te worden?
‘Paul van Vulpen heeft dat gedaan en die heeft me
gezegd: ‘Ik help je wel’ en hij heeft me toen begeleid en
alles uitgelegd, uit de YouCat’. 

Hoe neemt jouw omgeving het op? Praat je er wel
eens over op straat?
‘Nou, in mijn familie ben ik de enige die deze stap zet.
Mijn ouders leven niet meer. En op straat praat ik er
soms wel eens met anderen over, maar niet vaak. Hier
voel ik me helemaal geaccepteerd, heel veilig, helemaal
opgenomen’. 

Gaat er nu veel veranderen voor jou?
‘Ik ga het leven wel serieuzer nemen. Vroeger was ik
wel eens een wildebras. Ik word nu veel netter en
rustiger in mijn doen en laten. Dat ben ik geworden
door de kerk en ook door de omgang met de mensen
hier. 
En ik kijk terug op een prachtige feestdag! Ik heb er een
mooi fotoboekje van, wat ik vaak bekijk!’

Heel veel zegen John, voor je toekomst als leerling
van Jezus en als mede parochiaan.
 

Gabriella Buirma
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Het H. Vormsel
Voor kinderen in de GM Parochie

Marieke Goes
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De meeste kinderen in Nederland ontvangen het H.
Vormsel als ze in groep 8 of in de brugklas zitten. In
onze parochie waren de afgelopen jaren telkens een
paar tieners die rond Pinksteren dit sacrament
mochten ontvangen. 

Vriendschap met Jezus opbouwen
De voorbereiding op de Eerste H. Communie en het
H. Vormsel vindt plaats op de vrijdagavonden tijdens
de Thomasclub. Dat heeft praktische voordelen: veel
kinderen gaan ook los van de sacramenten-
voorbereiding al naar de Thomasclub zodat het een
natuurlijke plek krijgt. Dat is ook het mooiste – onze
vriendschap met Jezus mogen we steeds verder
verdiepen, dat doe je niet alleen met een
sacramentenvoorbereidingstrippenkaart 😊. 

Bewuste keuze
Precies daarom hebben we er ook voor gekozen om
de vormelingen een tweejarig traject te laten volgen.
Ze zijn oud genoeg om te bedenken – wil ik de
volgende stap in het geloof zetten? Wil ik Jezus beter
leren kennen? Wil ik dat niet alleen omdat mijn
ouders dat zo leuk vinden? Natuurlijk hoef je dat niet
allemaal precies te weten, maar het is toch logisch
dat je er op deze leeftijd iets meer de tijd voor neemt
dan wanneer je ouders nog alles voor je beslissen.
Je begint de vormselvoorbereiding dus als je in groep
8 zit , je zit dan bij de tieners die al in de brugklas
zitten en die dus in het tweede jaar van hun
vormselvoorbereiding zitten. Zo trek je samen op en
kun je wellicht leren van degenen die vorig jaar zijn
gestart.  Aan het einde van de brugklas, dus dat is na
je tweede voorbereidingsjaar (dit jaar zal het net als
vorig jaar weer zijn tijdens het feest van de H. Drie-
eenheid) mag je dan je H. Vormsel ontvangen.

De bijeenkomsten
Tijdens de voorbereiding is er ruimte voor algemene
catechese, we maken daarbij o.a. gebruik van het
boek Twitteren met God. Het uitgangspunt van dat
boek zijn prikkelende vragen die iedere nieuwsgierige
tiener die meer over het geloof wil weten zal
herkennen. In het tweede deel van het jaar werken
we met de Vormsel Youcat die voor eigen gebruik in
het Nederlands is vertaald. Ook komt Mgr. Woorts
als voorbereiding een keer op bezoek om met de
tieners te spreken over het Vormsel en de
Vormselviering. De tieners maken zelf een plakboek
die zich naarmate de voorbereiding vordert, verder
vult met tekst opdrachtjes of een creatieve
uitspatting ….
Helemaal leuk is het als vormelingen ook aansluiten
bij de tienerzondagen – want geloven is niet alleen
leren en vieren maar ook gewoon samen er op uit
trekken om leuke dingen te doen en vast in het klein
te ervaren hoe het is bij onze parochiegemeenschap
te horen. Kom Heilige Geest!

Iedere parochie is min of meer vrij om zijn eigen
voorbereidingstraject te kiezen als het gaat om
de sacramenten. Hoe gaat het er bij ons in de
kerk eigenlijk aan toe? We hebben het aan
Marieke Goes gevraagd, die verantwoordelijk is
voor de communie- en vormselvoorbereiding.
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Parochiële Caritas
Instelling (PCI) Katholieke Vesting
Christelijke naastenliefde in de
dagelijkse praktijk
 
Al bijna een millennium vormen de werken
van barmhartigheid een leidraad voor
gelovigen in hoe we anderen moeten
behandelen. Voed de hongerenden, herberg
de vreemden en verzorg de zieken, want hoe    
wij anderen behandelen, zo behandelen   
wij Jezus zelf. 
 

 
Kunt u hulp gebruiken?
Bent u uw baan verloren en loopt de huur
door, kunt u het eigen risico door een operatie
niet betalen, of moet u plots de
kinderopvangtoeslag terugstorten? Het zijn
slechts enkele voorbeelden van situaties
waarin de PCI u bij kan staan. Neem contact
op via de site van de parochie (onder ‘ik zoek
hulp’) of mail ons op pci@gerardusmajella.nl. 
Wij zullen kijken hoe we u kunnen helpen.
 
Wilt u helpen?
Giften om dit werk mogelijk te maken, zijn van
harte welkom.
U kunt doneren op:
NL61 INGB 0000 6412 56 t.n.v. PCI St
Gerardus Majella o.v.v. Donatie 

 
Nicki Pouw-Verweij
secretaris van de PCI Gerardus Majella

Een vesting van hoop en geloof

Sinds 2018 inspireert Katholieke Vesting duizenden
mensen in Nederland en België om het katholieke geloof
te ontdekken en te verdiepen. Wat begon als een
bescheiden initiatief, is inmiddels uitgegroeid tot een
groeiende gemeenschap met meer dan 3.800 volgers op
sociale media en een dynamisch platform dat mensen
helpt om het geloof een levend en waardevol deel van
hun dagelijks leven maken.

Onze missie is helder: het katholieke geloof op een
toegankelijke en inspirerende manier presenteren in de
moderne wereld. Katholieke Vesting wil een veilige
vesting zijn van hoop en waarheid, waarin mensen zich
gesteund voelen om in hun geloof te groeien.

Katholieke Vesting richt zich op zowel jongeren die op
zoek zijn naar antwoorden als volwassenen die hun
geloof willen verdiepen. Met een rijke mix van content –
van blogs en video’s tot inspirerende verhalen – helpen
we iedereen een persoonlijke relatie met God op te
bouwen.

Wat Katholieke Vesting biedt (onder andere):
• Inspirerende artikelen en video’s: Over katholieke
tradities, Bijbeluitleg en actuele geloofsvragen.
• Overzicht van kerken met Eucharistische aanbidding:
Een complete lijst van kerken waar je dagelijks of
wekelijks in stilte kunt bidden bij het Allerheiligste, in
België en in Nederland.
• Social media-campagnes: Om het geloof op een
moderne en toegankelijke manier te delen met een
nieuwe generatie.

Katholieke Vesting gelooft in de kracht van gemeenschap.
Daarom nodigen we parochies, organisaties en gelovigen
uit om met ons samen te werken. Samen kunnen we het
geloof levend houden en nog meer mensen bereiken met
de boodschap van hoop en liefde.

Wil jij deel uitmaken van onze groeiende gemeenschap?
Volg ons op sociale media of bezoek onze website op
www.katholiekevesting.nl en ontdek hoe wij jou kunnen
inspireren!

De parochiële caritas instelling (PCI) van de
Gerardus Majella parochie zet zich in om
mensen van binnen en buiten de kerk bij te
staan in tijden van nood. Zo geven wij in de
hedendaagse tijd namens de parochie vorm
aan naastenliefde en barmhartigheid.

Aankondigingen



Biechtgelegenheid
Dagelijks van 18:00-18:45 uur. 
Op zondag ook van 09:30-09:45 uur.

Koren
Tijdens de Hoogmis om 10:00 uur:

Capella Majellana (gemengd
koor): zingt doorgaans de  

      1e & 3e (en evt. 5e) zondag    
       van de maand.

2e zondag van de maand zingt
over het algemeen de
vrouwenschola Cantus
Scripturas.
Andere zondagen worden op
andere wijze muzikaal
ondersteund, dit kunt u zien
op de website bij de
activeitenkalender.

Kerkomroep

Alle eucharistievieringen en andere gebedstijden kunt u ook
volgen via www.kerkomroep.nl. U tikt plaatsnaam 'Utrecht' in en
gaat naar 'Utrecht RK St. Gerardus Majella'. Ook is er een
livestream van de Mis te volgen op ons YouTubekanaal: 
‘H. Gerardusmajella parochie Utrecht’

Gebedstijden (toegankelijk voor ieder)

Secretariaat

Aanbidding

Bij de Roze Zusters, “Dienaressen
van de Heilige Geest van de
Altijddurende Aanbidding”, is in het
klooster “het Cenakel” 
(St. Willibrordusstraat 34, Utrecht)
altijddurende aanbidding. U bent
daar altijd welkom. U kunt zich ook
opgeven bij het secretariaat:
info@gerardusmajella.nl.

Bijzondere vieringen & Hoogfeesten

5 maart                             Aswoensdag
9 maart                             1e zondag 40 dagen tijd
16 maart                           2e zondag 40 dagen tijd
19 maart                           H. Jozef
25 maart                           Aankondiging van de Heer
13 april                             Palmzondag
17 april                             Witte Donderdag
18 april                             Goede Vrijdag
19 april                             Stille Zaterdag
20 april                             Pasen
25 april                             H. Marcus
29 april                             H. Catharina van Siena
3 mei                                 HH Filippus en Jacobus
29 mei                               Hemelvaart van de Heer
31 mei                               Maria bezoek

Voor de tijden van de reguliere Eucharistievieringen: zie omslag

Bijzondere vieringen & Hoogfeesten

dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
07:30 uur Stil gebed
08:00 uur Lauden
17:30 uur Vespers 
18:00 uur Aanbidding
maandag
'woestijndag': geen koorgebed, wel aanbidding

Liturgische activiteiten

14



ACT IV ITE ITENKALENDER

Maart April Mei

woensdag 5 maart
19:45u Lectio Divina

vrijdag 7 maart
18:45-20:00u

Kinderkoor

zaterdag 8 maart
07:00u H.Mis + Mannenontbijt

woensdag 12 maart
19:45u Lectio Divina

20:00u Kom & Zie avond

vrijdag 14 maart 
18:45-20:00u
Thomasclub

Vormselvoorbereiding

woensdag 19 maart
19:45u Lectio Divina

vrijdag 21 maart 
18:45-20.00u

Kinderkoor

woensdag 26 maart
20:00u

Lectio Divina
Cursus Catholicism

vrijdag 28 maart
18:45-20:00u
Thomasclub

Catechese en uitwisseling voor
ouders

1e Communievoorbereiding

zondag 30 maart 
Gezinszondag

zaterdag 29 -
zondag 30 maart
Tienerweekend

vrijdag 4 april
18;45-20:00u

Kinderkoor

vrijdag 11 april
18:45-20:00u
Thomasclub

Catechese en uitwisseling
voor ouders

1e
Communievoorbereiding
H. Vormselvoorbereiding

zaterdag 12 april
Schoonmaakdag parochie

vrijwilligers gevraagd
Palmpasenstokken maken

maandag 14 april
Avond van

barmhartigheid

woensdag 16 april
Chrismamis in Apeldoorn

woensdag 23 april
Cursus Catholicism

vrijdag 9 mei
18:45-20:00u
Thomasclub

Catechese en uitwisseling
voor ouders

1e Communievoorbereiding
H. Vormselvoorbereiding

zaterdag 10 mei
07:00u H.Mis +
Mannenontbijt

vrijdag 16 mei
18;45-20:00u

Kinderkoor

zaterdag 17 mei
Vormelingendag

zondag 18 mei
Gezinszondag
Tienerzondag

woensdag 21 mei
20:00u

Cursus Catholicism

vrijdag 23 mei
18:45-20:00u
Thomasclub

Catechese en uitwisseling
voor ouders

1e Communievoorbereiding
H. Vormselvoorbereiding

zaterdag 24 mei
vrijwilligersdag

CineMajella

29 mei t/m 1 juni
LVW Survivalkamp

Kruiswegmomenten
vrijdag 19:30 uur

7-14-21-28 maart
4-11 april

18 april om 14.30 uur
16.00 uur voor kinderen/tieners

19.00 uur kruisverering

15
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Personalia

Gedoopt 

Overleden

Getrouwd

5 januari 2025
Lucas Balthasar Christoffel

Leenman
zoon van Marleen van Arnhem en

Thijs Leenman

9 februari 2025
Iris Marie Alice Teunisse

dochter van Charlotte Lafitte en
Hans Teunisse

23 februari 2025
Quintus Johannes Noteborn

Lennox Pio Noteborn
Nyo Augustinus Noteborn

zonen van Rachelle Richardson en
Leo Noteborn

12 januari 2025
Initiatiesacramenten toegediend aan 

John T 11 december 2024 
Theodorus Cornelis Bosman

op de leeftijd van 83 jaar

13 februari 2025
Hendrikus Maria Cornelissen

op de leeftijd van 86 jaar

Colofon

Uitleg SITIO
'SITIO' betekent ‘Ik heb dorst’ (Joh.
19, 28). Dit is de dorstkreet van
Jezus wanneer Hij sterft aan het
kruis om Zijn liefde aan de Kerk te
geven en Zijn Vader te
verheerlijken. Hij dorst naar ons
antwoord, onze ontvankelijkheid
voor deze liefde. 

Redactie
Lidwine Pouw (hoofdredactie),
Maria Spruit (vormgeving), br.
Kornelius Maria c.s.j., Janthony
Raymakers, Anty Raymakers,
Pauline Klink, Gabriella Buirma,
Marianne Rozendal (secretariaat),
Karsten Setz en Remco Bangma.

Verspreiding
Sitio verschijnt 4 keer per jaar met
een oplage van 800 stuks en online.
Exemplaren zijn achterin de H.
Gerardus Majella kerk mee te
nemen. Wilt u de Sitio digitaal
bekijken, ga dan naar
www.gerardusmajella.nl

Auteursrechten
Voor overname van tekst- en
beeldmateriaal in andere publicaties
is toestemming van de uitgever
vereist.

Advertenties
Voor het plaatsen van een
advertentie kunt u contact opnemen
met het bestuur:
rlm.hoogeveen@gmail.com.

De nieuwe Sitio
De volgende Sitio verschijnt op 3
juni 2025. U kunt uw kopij uiterlijk
op 21 april 2025 aanleveren via het
secretariaat onder vermelding van
"redactie Sitio" of mailen:
info@gerardusmajella.nl

16

30 november 2024
Melissa Teunissen en 

Ricky de Bruin 
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Raar eigenlijk, dat 5 euro zoveel lijkt als je naar de
kerk gaat, maar zo weinig als je gaat winkelen of
een avondje uit gaat. Een netflix abonnement is
€14,- of € 168,- per jaar. Voor uw kerk is 1% van
het bruto inkomen het richtgetal. 
Al ruim 50 jaar bestaat de Actie Kerkbalans. Vorig
jaar hebben wij met elkaar ruim €86.000,- bij elkaar
gebracht om te zorgen dat onze kerk blijft bestaan.
Dat is natuurlijk geweldig, maar hiermee spelen wij
net quitte. Er is geen geld voor grote investeringen
zoals de verwarming of de glas-in-loodramen.
Het aantal nieuwe katholieken groeit weer. In de tijd
waarin heel veel mensen zoeken naar zingeving is
het belangrijk om er te zijn voor hen die zoeken. Wij
proberen een missionerende kerk te zijn. 
De kerk is bij uitstek een plek waar mensen zich
verbonden weten door Gods aanwezigheid en waar
zij zich thuis voelen. Wij steunen met het geld van
de kerkbalans de broeders, wij onderhouden de
gebouwen en zorgen dat de verwarming het blijft
doen en dat er kaarsen zijn om te branden.
Als penningmeester blijf ik u vragen om bij te
dragen aan onze kerk en tevens blijf ik u danken
voor alle bijdragen die u reeds doet in geld en/of
met uw tijd en gebed.

Bert Buirma
Penningmeester

Pelgrimskoor zingt op zaterdag 22
maart

Sonja Roskamp is ook de muzikaal leider van
pelgrimsreizen voor koorzangers. Het koor bestaat
uit zangers van parochiekoren uit het hele land (ook
van de Gerardus), en reisde al naar Israël, Italië en
Ierland. De laatste reis voerde vorig jaar naar Assisi
en Rome, in het voetspoor van Sint Franciscus en
Sint Caecilia, de patrones van de kerkmuziek. 

Het koor in de Santa Cecilia in Rome, april 2024

Projectkoor Paaswake

Tijdens de Paaswake zingt er weer een
projectkoor. Vind je het leuk om mee te doen?
Ga naar de website van de GM parochie en vul bij
het CM koor het contactformulier in.

Op zaterdag 22 maart komt dit bijzondere koor naar
Utrecht om de avondmis te zingen in de Gerardus
Majellakerk. Vaste begeleider Wouter van Belle zal
orgel spelen, voorganger is de vaste reispastor
Patrick Kuipers. 

AankondigingKerkbalans
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Sunday Catechism: A Joyful
Place for Children to Learn
and Grow
During this Mass, a dedicated team
of volunteers provides children’s
catechism in English, making the
Gospel accessible, interactive and
meaningful for children up to First
Communion age. The sessions help
children discover how God is
present in their daily lives, using
storytelling, discussions and hands-
on activities to bring their faith to
life.

Gerardus Majella Parish is home to a vibrant, international and growing English-
speaking community where families come together in faith, worship, and fellowship.
Every Sunday at 4:00 PM, the English Mass provides a special opportunity for
families to deepen their spiritual journey, while young children participate in
engaging catechism sessions designed just for them.

The team
Seeing the need for English-language faith formation,
Valerie, Andreu, Jyothi and Paula established and run
this engaging and joyful program. They carefully select
age-appropriate resources from CAFOD.co.uk, ensuring
that each lesson is deeply rooted in Catholic teaching
while also being fun, engaging, and accessible for
children. Whether through storytelling, hands-on
activities, or thoughtful discussions, this program
nurtures a love for Christ and helps young hearts grow in
faith with confidence and joy.

Personal encounter
Pope Francis often speaks about the importance of
catechism, emphasizing that it is not just about learning,
but about encountering Jesus personally. He reminds us
that faith is not simply knowledge, but a lifelong journey
—one that begins in childhood and grows through
experience and relationship with Christ. The Catechism
of the Catholic Church (CCC 2226) encourages
communities to nurture this growth, creating
opportunities for children to build a faith that will guide
them throughout their lives.

Children take part in enriching activities such as:
Reflecting on Scripture through Gospel-themed
coloring activities
Watching engaging faith-based videos that bring
biblical stories to life
Participating in guided discussions to share
reflections and learn from one another

This beloved catechism group offers a warm,
personal, and deeply enriching faith experience for
children. With its close-knit setting, each child
receives individual attention, encouragement and the
opportunity to ask questions, explore Scripture, and
engage with the Gospel in a meaningful way.
Through interactive discussions, hands-on activities,
and creative learning, children don’t just hear about
their faith—they experience it in a way that
strengthens their understanding and love for Christ.

Penelope Ngawara Highet
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First Communion: A Special Step in the
Journey of Faith
For the second time, the English-speaking community
at Gerardus Majella Parish is offering a First
Communion preparation course, helping 18 eager
children—12 girls and 6 boys, aged 8 to 12 years old
—deepen their understanding of the Eucharist. Under
the dedicated guidance of Valerie Bingham and
Andreu Labian, these children are learning about their
faith in a way that is engaging, meaningful, and deeply
rooted in Catholic tradition.

Topics
Since Sunday 12th January, the children gather every
other Sunday at 3.00pm at Thomas A Kempis Leerhuis
for faith-filled and interactive lessons, covering
essential topics such as:

Belonging to God’s family – Understanding what it
means to be part of the Church
Exploring the church and its meaning – Learning
about sacred spaces and symbols
Forgiveness and reconciliation – Preparing for
Confession and the gift of God's mercy
The Eucharist: Bread of Life – Discovering the Real
Presence of Christ in Holy Communion

The exact date of the First Holy Communion Mass is
still be decided however it will be in late May or
early June at Gerardus Majella Church. In preparation
for this joyous milestone, the children will also
attend a special rehearsal and confession session to
ensure they are spiritually and practically ready for
this sacred day.

Patron Saint
As they prepare for First Communion, the children
are inspired by the parish’s patron saint, St. Gerard
Majella. Known for his deep love of the Eucharist and
unwavering faith, St. Gerard serves as a beautiful
role model for these young Catholics as they take
this important step in their faith journey.

First Communion is not just about one special day—
it marks the beginning of a lifelong relationship with
Christ. The children are learning that the Eucharist is
the heart of the Church, a gift that strengthens,
nourishes, and brings them closer to God.
The First Communion program at Gerardus Majella
Parish is a growing tradition, welcoming new
families each year. The parish invites any families
interested in future First Communion preparation to
reach out and be part of this beautiful journey of
faith and formation.

Penelope Ngawara Highet

Communion Group of 2023
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H. Martinus van Tours
Soldaat van Christus

Karsten Setz

leerling leefde. Tijdens zijn 
afwezigheid overleed deze 
leerling zonder gedoopt te zijn. 
Toen Maarten dit ontdekte, ging 
hij op hem liggen om te bidden en 
wekte hem door middel van zijn 
gebed tot leven om hem alsnog te 
dopen. 
Toen de stad Tours zonder 
bisschop zat, wilden de mensen 
dat Maarten hun nieuwe bisschop 
zou worden. Martinus had hier 
echter helemaal geen zin in, 
omdat hij liever als kluizenaar 
leefde. Toch werd Martinus tot 
bisschop gewijd. Hij verdroeg de 
drukte van het volk echter niet en 

De catechismus van het Concilie van Trente 
beschrijft het sacrament van het Vormsel als een 
moment waarop iemand wordt ingewijd als een 
'soldaat van Christus'. Een prachtig voorbeeld
van een soldaat van Christus is Martinus van
Tours (ook wel Sint Maarten). 
Maarten werd geboren als zoon van een 
Romeinse soldaat en moest op zijn 15e zelf ook 
het leger in. Hoewel zijn ouders dit niet wilden, 
was Maarten al een Christenleerling die zich 
voorbereidde op de doop. Het beroemdste 
verhaal over Maarten gaat als 
volgt: Op een koude winterdag, 
toen hij de stad Amiens 
binnenkwam, zag hij een arme 
naakte man. Niemand hielp de 
man, en Maarten voelde dat hij iets 
moest doen. Hij pakte zijn zwaard, 
sneed zijn enige mantel 
doormidden, en gaf de helft aan de 
man. Die nacht zag hij in een 
droom Jezus, gekleed in die halve 
mantel. Jezus zei: "Maarten heeft, 
hoewel hij nog niet gedoopt is, mij 
met deze mantel bekleed." Dit 
maakte diepe indruk op Maarten, 
en hij liet zich op 18-jarige leeftijd 
dopen. 

Tijdens een aanval van de barbaren op Gallië 
kregen de soldaten geld om te vechten. Maarten 
weigerde dit en zei: "Ik ben een soldaat van 
Christus en mag niet strijden." Zijn leider was 
boos en noemde hem een lafaard. Maarten 
antwoordde: "Het is geen angst, maar geloof. 
Morgen zal ik ongewapend voor de vijand staan, 
beschermd door het kruis." 

Hierop gaf de legerleider het bevel om Maarten 
te bewaken opdat hij niet zou vluchten, en ze hem 
ongewapend voor de vijand konden neerzetten. 
De volgende dag echter gaven de vijanden zich 
onverwacht over, waardoor Maarten niet hoefde 
te vechten. Men zag deze onbloedige 
overwinning als een wonder. Hierna verliet 
Maarten de krijgsdienst. 
Maarten reisde veel en vertrouwde altijd op God. 
Op een gegeven moment werd hij kluizenaar in 
de buurt van Poitiers, waar hij in stilte met een 

stichtte een stukje buiten de stad een nieuwe 
kluis met tachtig leerlingen van hem. Uit zijn 
leerlingen werden vele bisschoppen gekozen. 
Nog vele andere dingen zijn gedaan door God in 
de heilige Martinus, dus laat ons hem imiteren als 
soldaten van Christus en gekleed met de 
wapenuitrusting van God en het schild van het 
geloof onze eigen geestelijke strijd tegemoet 
treden. 
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Vormsel en de 
missionaire parochie

 Tim Schilling

Toen ik vroeger als jeugdpastor diende in een
parochie in de VS, kwam er een keer een jonge
vrouw naar me toe met een vraag. Dit was tijdens
de informatiebijeenkomst over de voorbereiding op
het vormsel. Ze vertelde me dat ze volleybalster
was, en dat ze op een hoog niveau speelde. (In de
VS worden jongeren meestal rond hun zestiende
jaar gevormd.) Ze wilde graag weten of ze soms
een vormsel-bijeenkomst kon missen in verband
met haar trainingsschema voor volleybal. Ik
luisterde sympathiek (ik heb een voorliefde voor
sport en bewondering voor de discipline van
gedreven atleten) maar zei geen ‘ja’ en ook geen
‘nee’ tegen haar. In plaats daarvan daagde ik haar
uit om na te denken over haar prioriteiten. Het
vormsel kon nog altijd later in haar leven
gebeuren, zei ik. Ik hield de mogelijkheid open dat
ik met haar in het huidige jaar mee kon denken
over kleine aanpassingen in het vormingstraject,
maar ik wou van haar zeker weten dat wanneer ze
uiteindelijk het sacrament ontving, dat het dan met
kennis en overgave zou gebeuren. Ze bedankte me
en ging weg.

Daarna zag ik haar nooit meer. Handelde ik in die
situatie goed? Dat weet ik niet. Maar ik ben wel blij
dat ik tenminste opgekomen ben voor de waarde
van dit sacrament. Want het vormsel is letterlijk
een godsgeschenk. Het verenigt ons hechter met
Christus; het vermeerdert in ons de gaven van de
heilige Geest; het vervolmaakt onze band met de
kerk; en het verleent ons kracht van de heilige
Geest om het geloof te verdedigen en te
verkondigen (Catechismus van de Katholieke Kerk,
1303).

Om al die redenen heeft het vormsel natuurlijk een
speciale betekenis voor de missionaire parochie.
Hier is sprake van volwassenwording in geloof. In
het sacrament omarmen we het geloof dat namens
ons aanvaard werd toen we gedoopt werden
(tenminste, als we gedoopt werden als baby).
Door het toedienen van dit sacrament krijgen we
genade om zelf de blijde boodschap te
verkondigen.
Vormsel is dus echt iets om te vieren, en daarom is
het passend dat de bisschop de oorspronkelijke
bedienaar van het sacrament is en dat het
sacrament gevierd wordt (in zoverre het kan) in de
aanwezigheid van heel de geloofsgemeenschap.
Hopelijk gaan de vormelingen weg van deze
viering met het besef dat ze, samen met hun
medegelovigen, van Christus de opdracht hebben
gekregen om zijn liefde met de wereld te delen.
Zelf ben ik gevormd toen ik negentien was. Ik
herinner me de vraag van de dagen daarna: ‘En
nu?’ 
Dat is nog steeds de vraag. Wat precies wil Jezus
van me – van ons – vandaag? Heilige Geest, vervul
ons steeds weer, opdat we trouwe leerlingen
mogen zijn!

“Het vormsel is letterlijk een
godsgeschenk.”
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Geestelijke onderscheiding
Remco Bangma

In de eerste catechese zegt de paus:
“Onderscheiding is een belangrijke taak die ons allen
aangaat, omdat beslissingen een essentieel
onderdeel van het leven zijn. Keuzes onderscheiden.
Je kiest voedsel, kleding, een studie, een baan of een
relatie. In al deze beslissingen krijgt een
levensproject gestalte en wordt zelfs onze relatie
met God geconcretiseerd.”

Over onderscheiding zegt de paus dat het iets is van
het verstand, van deskundigheid, van de wil, maar
ook van gevoelens. Onderscheiden of we een
bepaalde weg in moeten slaan, bijvoorbeeld de
roepstem van God volgen, is een keuze waarbij grote
vreugde komt kijken. Maar het kan ons ook wat
kosten om een bepaalde keuze te maken:
vermoeidheid, tegenslag, verlies, etc. De paus zegt
hierover: “Het nemen van een goede beslissing, een
juiste beslissing, leidt je altijd naar die uiteindelijke
vreugde; misschien moet je onderweg een beetje
lijden onder onzekerheid, nadenken, zoeken, maar
uiteindelijk beloont de juiste beslissing je met
vreugde.”

Onderscheiding hoort ook heel erg bij ons als
mensen. We weten dat God ons als vrije mensen
heeft geschapen en dat wij meer mens naar zijn
beeld worden als wij die vrijheid uitoefenen.
Werkelijke vrijheid is niet hetzelfde als keuzevrijheid
zoals de huidige maatschappij ons graag voorhoudt.
Maar vrijheid betekent wel dat we gedurende ons
leven vaak keuzes moeten maken en dan komt het
aan op onderscheiding. "Onderscheiding der geesten
wil niet zeggen dat je erin slaagt vanaf het begin,
maar dat je navigeert, dat je een kompas hebt om het
pad met vele bochten in te kunnen slaan, waarbij je
je altijd laat leiden door de Heilige Geest, die ons
leidt naar een ontmoeting met de Heer”

Onderscheiding vereist zelfkennis, je moet weten
wat hier en nu goed is voor jezelf. Hierbij kan een
geestelijk begeleider je bijstaan. Om te kunnen
onderscheiden is ook een kinderlijke relatie met God
onontbeerlijk. “God is Vader en Hij laat ons niet
alleen, Hij is altijd bereid om ons te adviseren, te
bemoedigen, te verwelkomen.” Keuzes kunnen we
dus altijd in Zijn aanwezigheid maken. Dat kan door
het onderwerp van onderscheiding voor een langere
periode mee te nemen naar het gebed. Voor kleinere
beslissingen kan een schietgebedje afdoende zijn.

Op 31 augustus 2022 begon paus Franciscus aan een catechesereeks over het
thema onderscheiding. Een thema dat hem nauw aan het hart ligt. Toen paus
Franciscus gevraagd werd “Wat betekent het voor een jezuïet om tot paus te
worden gekozen?”, bestond zijn antwoord uit één woord: “Onderscheiding.” Het
is een thema dat veelvuldig aan bod komt in zijn toespraken, preken en
geschriften. Hoewel deze catechesereeks alweer even achter ons ligt, besteden
we hier aandacht aan dit thema. Dit doen we omdat dit onderwerp zo belangrijk
is voor ons als gelovigen

De eerste catechese sluit de paus af met de
volgende woorden: “Laten we de Heilige Geest
vragen ons te leiden! Laten we Hem elke dag
aanroepen, vooral als we keuzes moeten
maken. Dank u wel.”
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Leerhuis
Thomas a Kempis

De kracht van het gebed
Na de Eucharistieviering sprak de Duitse katholieke
theoloog Johannes Hartl over de kracht van het
gebed. Hij is oprichter van het Gebetshaus in
Augsburg, een gebedshuis waar 24-7 gebeden
wordt.

Dag en nacht wordt God geprezen, gedankt en
geloofd door christenen van meerdere gezindten in
een algemene gebedsruimte. Er is ook een kapel met
het Allerheiligste aanwezig voor hen, die bij Hem in
het sacrament aanwezig willen zijn. Dit bijzondere
gebedshuis, dat ook gebedsbijeenkomsten met
duizenden bezoekers organiseert, is vanuit een klein
initiatief om gezamenlijk te bidden uitgegroeid tot
wat het nu is. Wanneer niet álles, waarvan wij
denken dat het goed is voor onze parochie, voortkomt
uit gebed en onderscheiding, zal het uiteindelijk geen
vrucht dragen.
Wat een inspirerende aansporing voor ons allen,
deze heldere uiteenzetting! 

Voor hen die niet aanwezig konden zijn, is het na te
zien op https://missionaireparochie.nl/terugkijken-
conferentie-2025. 

Als iedere deelnemer van deze conferentie voor
volgend jaar één iemand uitnodigt te komen, kunnen
we er volgend jaar met 30 man heen! Het jaar erna
met 60… rekent u maar uit wanneer de hele parochie
meegaat! Zó lang hoeft dat niet te duren...   

Gabriella Buirma

Sycamore en Catholicism
Zoals in eerdere edities aangekondigd, lopen de twee
series over geloofsverdieping nog steeds door.
Sycamore vanaf 5 februari en Catholicism vanaf
september. Ondanks dat bent u nog steeds van harte
uitgenodigd en aangemoedigd om in te springen. 
De volgende woensdagavonden van Catholicism zijn
nog: 26 maart, 23 april, 21 mei en 25 juni 2025. 
De Sycamore cursus vindt nog plaats op 5 en 19
maart, 2, 12 en 30 april, 14 mei, en 4 juni. 

Voor beide cursussen geldt: het zijn inspirerende
avonden. Voel u vrij om langs te komen. Ook al gaat
het om een serie, elke avond staat weer op zich. Zie
ook de website en de folders achter in de kerk en in
het leerhuis. 

Lezingen Johannes Academie, Thomas a
Kempis Leerhuis
25 maart: br Kornelius Maria over Edith Stein
29 april: ds. Mariska van Beusichem over Thomas a
Kempis
27 mei: br Bernhard Maria over Theresia van Avila
17 juni: br Ignatius Maria over Zalig de ambitieuzen!

Tijd: 20.00-22.00 uur.
 
Terugblik: Conferentie Missionaire
Parochie 
Op zaterdag 8 februari gingen wij met 15
parochianen naar de landelijke Conferentie
Missionaire parochie in Veenendaal, die voor de
vierde keer gehouden werd. Rond de 1000
bezoekers van over het hele land en uit België
waren aanwezig. 
Deze dagen komen voort uit een samenwerking
tussen verschillende organisaties om parochies
te ondersteunen om meer missionair te worden:
Centrum voor Parochiespiritualiteit (waar o.a.
onze parochiaan Tim Schilling werkzaam is),
Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum,
xpand (leiderschaps ontwikkeling voor
parochies) en het bisdom Breda. Bovendien is er
ondersteuning van de internationale organisatie
Divine Renovation. 
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De Broeders van Sint Jan en onze parochie onderhouden al jaren goede betrekkingen
met de zusters. Tien jaar geleden was onze vastenactie gericht op hetzelfde doel: de
financiering van de zomerkampen voor misdeelde kinderen en dit werk bloeit maar
heeft veel steun nodig. Ieder jaar gaat broeder Eloi helpen bij de kinderkampen
aldaar en het is heel mooi dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen.  

Ieder jaar komen er ongeveer 850 zeer kansarme jongeren uit verschillende delen
van Armenië, met name uit de noordelijke aardbevingsgebieden en Zuid-Georgië. Ze
worden gekozen door de directeuren van weeshuizen en internaten en door centra
die werken met straatkinderen of met kinderen die als wezen bij een gezin wonen of
kinderen van hele grote gezinnen. Elk kind verblijft daar 16 dagen in het kamp.  
Het eerste doel is de kinderen voedzame maaltijden te geven. Ze doen verder veel
aan sport en spel en toneel en dans. Er is medische zorg en tandheelkundige
verzorging.  

Dagelijkse godsdienstige bijeenkomsten en bijbelgesprekken helpen de kinderen het
woord van God in hun harten op te nemen, zodat ze hun angsten vergeten en zo
kunnen genieten van gelukkige en speelse tijden met hun leeftijdsgenoten. 

Hierbij een verslagje van Anna: 
“In het Zomerkamp van Onze Lieve Vrouw van Armenië hebben we van alles
geleerd. We hebben geleerd respect te hebben voor een ander en aardig en
toegefelijk te zijn en onze telefoons weg te laten. Alles is hier prachtig. De H.
Missen, de cursussen, de ochtendgymnastiek. Ik heb geleerd om voor en na de
maaltijden te bidden en ik heb geleerd iedere dag ’s morgens God te bedanken voor
de nieuwe dag.”

 
 
 
 

Vastenactie 2025:
Zomerkampen Armenië
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De vastenactie zal dit jaar gehouden
worden voor de zomerkampen in Armenië
voor kinderen die worden geleid door de
zusters van de Congregatie van Onze
Lieve Vrouw van Armenië onder leiding
van Zuster Arousiag. De kampen
bestonden in 2024 30 jaar en dat was
reden voor feest zoals op de foto te zien is.

Alles is er op gericht om de kinderen te bemoedigen en hen
hoopvol te maken voor tijd die weer komen gaat. 
Moge onze hulp en ons gebed daaraan bijdragen. 

 U kunt uw gift overmaken op rekening: NL 93 INGB 0003
767 475 t.n.v. Missie en Ontwikkeling o.v.v. Vastenactie
2025
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Bedankje adventsactie: 
St. John studenten Cebu

Pater Jan Maria is heel dankbaar voor de
financiële steun die hij voor de Saint John
studenten mocht ontvangen. Zo hebben de St.
John studenten in januari met de
kinderaanbidding geholpen. Het is een vaste
activiteit voor kinderen uit de arme wijk rondom
ons klooster. In een veilige en gastvrije
omgeving krijgen de kinderen snacks, spelen ze
spelletjes, bidden ze samen in de kapel en leren
ze meer over God. Dit initiatief brengt vreugde
en hoop aan kinderen die te maken hebben met
moeilijke omstandigheden. 

Gods liefde is voor iedereen
Jeramie, is een van de studenten van het Saint
John Scholarship-programma van de broeders in
Cebu, Filippijnen. Jeramie deelt met ons haar
ervaring met het werken met deze kinderen en
erkent de uitdagingen: “Het was moeilijk,
misschien omdat de meeste kinderen op straat
leven. Hun gedrag en hun manier van omgaan met
mensen zijn heel anders dan bij de kinderen die ze
eerder heeft begeleid.” Ondanks deze uitdagingen
benadrukt ze dat Gods liefde voor iedereen gelijk
is: “Of je nu langs de kant van de weg woont of in
een paleis, Zijn liefde voor ons blijft hetzelfde.” Het
bieden van een plek waar deze kinderen zich
geliefd en verzorgd voelen, is cruciaal om hun
hoop en dromen levend te houden.

Leren van elkaar
Jeramie zelf droomde ooit van een carrière als arts,
maar haar familie kon de dure studies niet betalen. 

Gelukkig kon ze dankzij onze
studiebeurzenprogramma een opleiding
psychologie volgen. Naast haar studie ontdekte ze
een passie voor het helpen van kinderen om "een
betere versie van zichzelf te worden." Ze neemt
ook actief deel aan het bijlesprogramma om
kinderen op school te ondersteunen. “We leren
van elkaar. Zij leren academisch van mij, en ik leer
van hen hoe ik geduldiger kan zijn en kan genieten
van de simpele dingen in het leven.”

Vertrouwen op Gods plan
Hoewel we allemaal onze persoonlijke dromen
hebben, is Gods plan voor ons nog groter. Hij heeft
een eigen droom voor ieder van ons. Jeramie’s
droom om geneeskunde te studeren werd niet
verwezenlijkt, maar ze vond vreugde in het
alternatieve pad dat God voor haar had
voorbereid. Nu verlangt ze ernaar om dit jaar deel
te nemen aan het Jubileum pelgrimsreis naar Italië
en Polen. Hoewel ze geen financiële middelen
heeft, heeft ze door haar ervaringen geleerd om op
God te vertrouwen, of haar droom nu wordt
gerealiseerd of niet: “God wist echt wat we nodig
hadden en wat ons gelukkig maakt.” Hoop en dit
vertrouwen, geboren uit een liefdevolle en
ondersteunende omgeving, zijn wat we willen
delen. Samen met onze studenten en vrijwilligers
streven we ernaar om de zelfde hoop te brengen
naar de straatkinderen en andere kansarme
mensen onder ons.

broeder Jan Maria



GEZINSZONDAGEN
Na de Heilige Mis van 10 uur

gaan de gezinnen samen
lunchen en iedereen brengt

iets mee om te delen. Er
wordt gezorgd voor drinken.

In onze parochie zijn veel
gezinnen en de

gezinszondagen zijn een
mooie gelegenheid om elkaar
(beter) te leren kennen. Alle
gezinnen van harte welkom!

COMMUNIE- EN
VORMSELVOORBEREIDING

De voorbereidingen voor de
eerste H. communie en het

vormsel zijn weer gestart. De
kinderen bereiden zich voor op
de verdieping met God en voor

de ouders zijn er regelmatig
ouderavonden om betrokken

te blijven bij de bijzondere
stap die hun kind mag zetten.

TIENERS
Voor tieners vanaf groep 8 zijn
er de tienerzondagen! Zondag
na de H Mis komen we dan bij
elkaar voor een leuke activiteit,

catechese en gezelligheid. 
Daarnaast is er eind maart een
tienerweekend. De tieners gaan

sponsors verzamelen voor de
Vastenactie van de Parochie en

daarvoor 24 uur niet eten. 
Meer info bij Kees van Duijn
keesvanduijn1@hotmail.com

THOMASCLUB
Tijdens de Thomasclub is er
catechese, ontmoeting en

knutselen voor kinderen en
tieners van 4-16 jaar.
Er zijn 5 verschillende

leeftijdsniveaus.
We leren uit de Bijbel en uit

de traditie van de Kerk,
knutselen, bidden samen en
doen spelletjes. Je bent van

harte welkom in het
Leerhuis!

KINDERKOOR
Alle kinderen van 5 t/m 12 jaar

zijn welkom. We herhalen
regelmatig de refreinen, zodat
alle kinderen die goed kunnen
meezingen. We zingen samen,

omdat we daar blij van
worden! Bovendien is het een
mooie manier om over Jezus te
leren en voor Hem te zingen,

naar Hem toe.

SURVIVALKAMP
 Voor jongens van 12-16

jaar. Een pittig programma in
de Belgische Ardennen met
primitieve overnachtingen,

een dag trektocht en
wildwater kanoën, sport en

spel en stevige spirituele
begeleiding van de

Broeders.
lvw@stjan.org 
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Voor de data en de tijden van de activiteiten zie pagina 15



Geest van God

Adem van Leven 

Geest van God 

Adem van Vuur

Geest van God

Trooster en kracht

U heiligt ons.

Kun jij deze woorden ook in de Sitio terugvinden?

Woordzoeker


