


Tijdens deze viering worden de
geloofsbelijdenis (Credo) en het Gebed van de
Heer (Onze Vader) overgedragen aan de
uitverkorenen. Deze overdracht is een
symbolisch en betekenisvol moment binnen
hun geloofsgroei. De geloofsbelijdenis vat de
kern van ons christelijk geloof samen,

terwijl het Onze Vader het gebed is dat Jezus
zelf ons leerde. Door deze woorden te
ontvangen, nemen de uitverkorenen deel aan
het geloofsleven van de Kerk en worden zij
verder voorbereid op hun doop of volledige
opname in de gemeenschap.



Na de homilie nodigt de celebrant de gelovigen uit om te gaan staan voor
het belijden van het geloof en verzoekt hij de uitverkorenen om naar voren
te komen staan met de woorden:

Overdracht van de geloofsbelijdenis

Celebrant: Ik verzoek de uitverkorenen naar voren te
komen om van de kerk de geloofsbelijdenis
te ontvangen.

Vervolgens spreekt de celebrant hen toe met deze of overeenkomstige
bewoordingen:

Celebrant:  Veelgeliefden,
luistert nu naar de woorden van het geloof
waardoor u gerechtvaardigd wordt.
Talrijk zijn zij niet, maar wel rijk aan inhoud:
zij omvatten grote mysteries.
Neemt ze in u op
en bewaart ze in een oprecht hart.

Daarna begint de celebrant de geloofsbelijdenis.

Geloofsbelijdenis van de apostelen

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,



die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,

zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam,;

en het eeuwig leven. Amen.

of Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,

voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,

ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen,

één in wezen met de Vader,

en door wie alles geschapen is.



Hij is voor ons, mensen,

en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen

door de Heilige Geest uit de maagd Maria,

en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus

en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag,

volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel:

zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid

om te oordelen levenden en doden.

En aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest,

die Heer is en het leven geeft;

die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof

in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden

en hetleven van het komend rijk. Amen.



Vervolgens roept de celebrant de gelovigen op tot gebed met deze of
overeenkomstige bewoordingen:

Celebrant: Laten wij bidden voor hen
die uitverkoren zijn:
dat onze God en Heer hun oren opent
om met hun hart zijn Woord te verstaan,
en hun de deur ontsluit van zijn barmhartigheid;
dat zij door de wedergeboorte in het waterbad
vergiffenis verkrijgen van alle zonden
en geborgen zijn in Christus Jezus, onze Heer.

Allen bidden in stilte.
Daarna strekt de celebrant de handen uit over de uitverkorenen en zegt:

Celebrant: Heer, bron van alle licht en waarheid,
wij doen een beroep op uw eeuwige
en gerechtige liefde
voor uw dienaren N. en N.:
zuiver en heilig hen;
schenk hun de ware kennis,
de vaste hoop en de heilige leer
om waardig tot de genade van het doopsel
te naderen.
Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

Hierna mogen de uitverkorenen weer plaats nemen in de banken en volgt
het gebed van de gelovigen.



Na de doxologie (Door Hem en met Hem en in Hem zal u Naam geprezen
Zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. - Amen.) nodigt de celebrant de
uitverkorenen uit om naar voren te komen met de woorden:

Overdracht van het gebed des Heren

Celebrant: Ik verzoek de uitverkorenen naar voren te
komen die het gebed des Heren zullen
ontvangen.

Vervolgens spreekt de celebrant hen toe met deze of overeenkomstige
bewoordingen:

Celebrant: Luistert nu hoe de Heer zijn leerlingen heeft
leren bidden:

Daarna begint de celebrant samen met alle gelovigen het gebed des Heren.

Onze Vader, Pater noster,

die in de hemel zijt; qui es in caelis:

uw naam sanctificétur

worde geheiligd; nomen tuum,;

uw rijk kome; advéniat regnum tuum;
uw wil geschiede fiat voluntas tua,

op aarde zoals sicut in caelo,

in de hemel. et in terra.



Geef ons heden Panem nostrum

ons dagelijks brood; quotidianum da nobis hodie;
en vergeef ons et dimitte nobis
onze schulden, débita nostra,

zoals ook wij vergeven sicut et nos dimittimus
aan onze schuldenaren, debitéribus nostris;

en breng ons niet et ne nos inducas
in beproeving, in tentationem;
maar verlos ons sed libera nos
van het kwade. a malo.

De celebrant vervolgt:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,

geef genadig vrede in onze dagen,

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

altijd vrij mogen zijn van zonde,

en beveiligd tegen alle angst en onrust.

Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.

Allen antwoorden:

Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.



Celebrant: Laten wij bidden voor hen
die zijn uitverkoren:
dat onze God en Heer hun oren opent
om met hun hart zijn woord te verstaan,
en hun de deur ontsluit van zijn barmhartigheid;
dat zij door de wedergeboorte in het waterbad
vergiffenis verkrijgen van alle zonden
en geborgen zijn in Christus Jezus, onze Heer.

Allen bidden in stilte.
Daarna strekt de celebrant de handen uit over de uitverkorenen en zegt:

Celebrant:  Almachtige eeuwige God,
Gij zegent steeds de Kerk met nieuwe christenen.
Breng onze uitverkorenen geloof en inzicht bij.
Geef dat zij herboren worden
uit het water van het doopsel
en in de gemeenschap worden ingelijfd van hen
die Gij als uw kinderen hebt aangenomen.
Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

De uitverkorenen blijven staan om de vredesgroet van de celebrant te
ontvangen en nemen dan pas weer plaats in de kerkbanken.



Smeekgebed voor de uitverkorenen

Lector:

Bidden we voor onze uitverkorenen:

Dat zij dankbaar blijven jegens God,

die hun ogen heeft geopend voor de eeuwige
hoop en hen heeft gebracht op de weg van
het heil. Dat zij door het geloof gesterkt
worden tegen alle dwalingen van de wereld.
Vragen wij de Heer, onze God.










